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Dankbaar terugkijken op een prachtige projectreis. 

Van 14-29 oktober heeft de groep deelnemers samen gewerkt aan verschillende projecten in Zuid Afrika. Het was 

een prachtige groep mensen in de leeftijd van    

18-70 jaar. Verschillen in achtergrond, geloof, 

leeftijd, kwaliteiten en karaktereigenschappen 

geven een rijke diversiteit binnen de groep wat 

door te werken aan een gezamenlijke doel mooie 

verbindingen geeft tussen mensen.  Combineer dit 

met het warme contact met de mensen in Zuid 

Afrika, dan kan je na twee weken spreken over een 

bijzondere reis waar je rijker van terug komt.    

Wat zijn we dankbaar dat het zo goed is verlopen 

en dat we in gezondheid en veiligheid het werk 

hebben kunnen doen! Een overzicht van wat we 

gedaan hebben volgt verderop in deze nieuwsbrief. U kunt ook kijken naar dit filmpje.  

Verwachtingsvol uitkijken naar onze volgende projectreis. 
 

De eerste aanmeldingen zijn al binnen voor onze volgende reis. Gerard, Nel en André hebben aangegeven dat zij de 

leiding voor deze reis weer op zich willen nemen. Wij zijn dankbaar voor hun mogelijkheden hiervoor! 

We gaan de voorbereidingen weer starten en kijken verwachtingsvol uit naar :   

  
 

Graag vertellen we meer over onze projectreis op onze 

informatieavond. 
We nodigen u daarvoor van harte uit op 

16 februari 2017 
in Scholengemeenschap Guido de Bres 

Paladijnenweg 251 in Amersfoort 

van 20.00 uur - 22.00 uur 

https://www.youtube.com/watch?v=0NFGsc-84Ko&t=1s


 

  
 
 
 

Wat hebben we gedaan tijdens άHOPEinSA 2016έ? 
  
In Freedom Park (een sloppenwijk nabij de stad  Rustenburg 

¶ Klussen: 
- ΨōƻǘƭƭŜǎ ƻŦ ƭƛƎƘǘΩ ƎŜǊŜǇŀǊŜŜǊŘ ƛƴ ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ƘǳƛǎƧŜǎ 
- huiswerklokaal opgeknapt 

 
 
 
 
 

 
Graag vertellen we meer over onze projectreis op onze 

 
 

 
Op donderdag 16 februari organiseren we onze informatieavond.  Iedereen die meer wil weten over 

H.O.P.E. in South Africa en over onze vrijwilligersreis in oktober is van harte welkom! 

                            

De avond wordt gehouden in de scholengemeenschap Guido de Bres, Paladijnenweg 251 in 

Amersfoort. We beginnen om 20.00 uur.  Van harte welkom! 

 

Uit het bestuur. 
Terugkijken. 
Al 5 keer mochten we een projectreis organiseren met elkaar. Dat was de eerste 
keer best spannend. Hoe gaan we alles regelen? Wat doen we wel en wat doen 
we niet? Wie doet wat? Wat als er zich een calamiteit voordoet? Hebben we wel 
genoeg deelnemers voor een reis? Hoe onderhouden we het beste het contact 
met de mensen in Zuid Afrika? Hoe bereiden we een project voor als we niet zelf 
vooraf naar Zuid Afrika kunnen gaan? Hoeveel tijd hebben we allemaal naast ons 
dagelijks werk om bezig te zijn met de stichting?  Hoe houden we ons doel voor 
ogen (liefde en aandacht geven aan de slachtoffer(tje)s van armoede en hiv/aids)  
terwijl ons hart en lijf zo graag keihard willen werken om iets te doen aan de 
erbarmelijke omstandigheden.   
We hebben 5 reizen met elkaar gemaakt. Wat heeft onze hemelse God en Vader 
ons rijk gezegend; in wat we mochten doen voor de mensen in Zuid Afrika, in wat 
we mochten ontvangen van de lieve mensen in Zuid Afrika, in wat we mochten 
delen met en ontvangen van elkaar als deelnemers, in Zijn bescherming 
onderweg van en naar Zuid Afrika en tijdens het project, in zijn bescherming en 
kracht voor de thuisblijvers. God is goed! 
Vooruitkijken. 
Vorig jaar hebben we afscheid genomen van voorzitter Harry Hindriks en 
assistent Hanneke Wieringa. Project manager André Hilvers is toegetreden tot 
het bestuur. Mieke Hilvers heeft de rol van voorzitter op zich genomen naast 
haar taak van PR en communicatie.  1 x per 6 weken ontmoeten we elkaar als 
bestuur en hebben we een plezierig samen zijn waarin we op een goede manier 
bezig kunnen zijn met de organisatie van een projectreis. We hebben het goed 
samen!  
 
 
Uitdagingen. 
We staan in de komende tijd voor een aantal uitdagingen; 
- Onze secretaresse Nel Haasdijk en onze penningmeester Gerard 
Fennema zijn begin 2018 aftredend.  We zijn dus dringend op zoek naar 
nieuwe bestuursleden.  
- André  en Gerard hebben aangegeven ook graag eens een jaar te willen 
overslaan en wel het jaar 2018. Nel zal dan ook niet meer meegaan als 
deelnemer aan de projecten. Hoe mooi de ervaring van een projectreis 
ook is, het is ook best een uitdaging om elk jaar weer tijd en geld vrij te 
maken om twee weken mee te kunnen. Hoe gaan we hiermee om? Wie 
kan er een projectreis leiden? Kunnen we de taken overdragen? Wanneer 
er zich geen nieuwe bestuursleden melden die ook een projectreis willen 
ƭŜƛŘŜƴ ƪŀƴ ƘŜǘ ȊƛƧƴ Řŀǘ нлму ŜŜƴ άǇŀǳȊŜƧŀŀǊέ ǿƻǊŘǘΦ 9ǾŜƴ ŜŜƴ ƧŀŀǊ ƎŜŜƴ 
reis organiseren.  Dat zouden we natuurlijk heel erg jammer vinden voor 
zowel de gemotiveerde deelnemers als voor de mensen in Zuid-Afrika 
waar we voor gaan. 

 
We denken hierover en bidden tot God om leiding hierin. Wilt u met ons 

meedenken en meebidden? 

 



 

¶ Kinderwerk (een kinderprogramma in de ochtend): 
- Bijbelverhalen verteld. 
- Liedjes gezongen. 
- Knutselen begeleid. 
- Spelletjes met de kinderen gespeeld. 
- Eten, drinken en cadeautjes gegeven aan de kinderen als afsluiting van elke dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor stichting Neo Birth : zorg voor meisjes en jonge vrouwen die ongewenst zwanger raken 

¶ Buitenmuur van kantoor opnieuw gestuct en geschilderd 

¶ Met extra donaties de voorraad luiers en babyvoeding aangevuld 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lƴ ŘŜ aƻŜŘǿƛƭ  ǎŎƘƻƻƭΥ ŜŜƴ ϥǾŜǊƎŜǘŜƴΩ Ŝƴ ŀǊƳƻŜŘƛƎŜ ǎŎƘƻƻƭκƛƴǘŜǊƴŀŀǘ ōǳƛǘŜƴ ŘŜ ǎǘŀŘ ǾƻƻǊ  тлл ƪƛƴŘŜǊŜƴ  

¶ Eettafels voor de kinderen gemaakt 

¶ Kraantjes gemaakt zodat de kinderen hun handen kunnen wassen 

¶ Schommels gerepareerd 

¶ Speeltoestel gerepareerd 

¶ Speeltent/schaduwplek voor kleuters gerepareerd 

 
Bij Kind Sorg : een gebouw waar binnenkort trauma opvang voor kinderen gaat starten . 

¶ Speeltoestel gebouwd 

¶ Bestraat 

¶ Scheidingsmuur laten bouwen 

http://www.hopeinsa.nl/reisverslag/31-reisverslagen/2012/59-dit-hebben-we-gedaan


 

 

Tot zover deze nieuwsbrief. Graag tot de volgende keer! Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen wij dat graag: 
 

Secretariaat H.O.P.E. in South Africa (tel. 030 - 271 12 06)   Nel Haasdijk : secretariaat@hopeinsa.nl 
P.R./Communicatie H.O.P.E. in South Africa   Mieke Hilvers: communicatie@hopeinsa.nl 

WWW.HOPEINSA.NL 

 
 
 
 
 
 

Manuchah-groentetunnels: groente verbouwen met en voor de mensen van Moedwil. 

¶ Grond klaar gemaakt voor de beplanting (bemest en gespit) 

¶ Kippenhok gemaakt 

¶ Watertank aangesloten op zonnecelsysteem 

¶ Bewatering aangesloten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen 

¶ Veel liefde en aandacht gegeven aan de kinderen (en volwassenen) op alle locaties. 

¶ Boeiende mensen ontmoet, groepsgenoten veel beter leren kennen, goede gesprekken gevoerd. 

¶ Zelf enorm veel rijker geworden en Zuid-Afrika in onze harten gesloten. 

 
Hoe is het nu met de Groentetunnels van Manuchah ? 
Elmarie laat ons weten hoe het gaat met de groentetunnels op dit moment: 
άJohanna en Willem het op 2 Januarie baie spinasie gesny en uitgedeel vir mense 
wat oorkant Moedwil skool bly. Ons wou dit verkoop, maar hulle het nie geld gehad 
nie en toe besluit ons om hulle te seen. Ek het besef dat ek op 'n ander manier die 
groente sal moet verkoop, aangesien die swart mense van die omgewing te min 
geld het. Ek sal die 3 skole waar ek werk binne 2 weke sien en vra of hul belangstel 
om groente aan te koop vir die koshuise. Intussen werk ek, Johanna en Willem in 
die tonnels, ons het hierdie week nuwe plantjies gesaai wat ons hopelik oor so 2 
weke kan uitplant ook in die tonnels. Tans is daar spinasie, blaarslaai, beet en baie 
pampoene wat in tonnels is.Ek het ook Lusern saad gekoop om te saai, dit is 
volgens my moeder baie goeie kos vir die Kiepe! Ek het 2 Kiepe vir Willem en 
Johanna gegee vir Kersfees en die ander Kiepe verkoop teen R40 'n kiep en ons sal 
weer volgende week by Ray Keenie nuwe kuikens gaan koop. Ek is baie dankbaar vir 
Hope se hulp en harde werk met die tonnels en hierdie jaar leer ek om te verkoop!έ 
Wat wij begrijpen is dat het niet mee valt om geld te vragen aan mensen die 
honger hebben maar te weinig geld om te betalen voor de groente. Elmarie geeft 
aan dat ze op een andere manier de groente wil proberen te verkopen zodat ze 
geld krijgt om weer zaad te kopen voor nieuw te verbouwen groente.  
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